
  Kindergedichten 

 

  IK  ALS  KIND 

 

  Toen ik een kind was, 

  Toen ik op school zat in een bos van banken 

  En las over houthakkers op een zaterdagmorgen, 

  Dacht ik dat leven het land in 

  Zoiets was als luisteren naar een koekoeksklok. 

  Nu denk ik het nog. 

     Guillaume van der Graft, 1957 

 

  Uit: Van der Graft, Mythologisch, Gedichten, oud, nieuw en herzien. 

  Baarn, 1997, De Prom, p. 235  

  Afgedrukt in: LESSEN 3, 5e jrg., september 2010 

 

 ▪   ▪   ▪ 

Kindergedichten in: 

- Het (school)kinderleven in de poëzie van Rilke (1999) 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/255155 

- Kindermusem Creaviva (2006) – met geselecteerde kindergedichten voor LESSEN 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/287138 

- Poëzie over, voor en van schoolkinderen (2011) 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/226074 

 

zie ook: Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) 

www.bntl.nl/bntl/  
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